


“UITNODIGING
De Brunch*

Dus géén
gewone brunch?

Klopt. Het is een brunch voor mensen
die bijvoorbeeld op zoek zijn naar
zingeving. Wat is het doel van mijn
bestaan?2 Geloofsvragen kunnen aan
bod komen: Hoe weet ik dat God
bestaaté Hoe kan ik Jezus volgen in
mijn dagelijks leven?

Maar ook als je gewoon eens
andere mensen wilt ontmoeten,
ben je meer dan welkom!

We luisteren naar een stukje

vit de Bijbel en gaan daar tijldens
het eten samen over praten.
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Kijk voor actuele informatie over het
thema en de voorganger op:
hervormdvreeswijk.nl/brunch
of mail voor meer informatie naar
brunch@hervormdvreeswiik.nl



